
Meyfroidt Augusta Maria, Zuster Wédéric van Liefde van Jezus en Maria 
___________________________________________________________

door Rudy Verbrugghe

 

Zoals we hierboven zien, een sober doodeenvoudig bidprentje, zelfs de overlijdensdatum wordt niet 
vermeld. Maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Lovenjoel? Nog nooit van gehoord. Blijkt een 
deelgemeente van Bierbeek in Vlaams-Brabant te zijn.  Na wat zoekacties op internet  kwam ik 
uiteindelijk bij  het erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria terecht.  Daar heeft men mijn 
bereidwillig heel wat informatie doorgemaild over Zuster Wédéric, in de wereld Augusta Maria 
Meyfroidt, waardoor we nu heel wat meer over haar weten dan haar bidprentje ook maar laat  
vermoeden. Ze heeft zich heel haar leven ten dienste gesteld van haar medemensen, dan nog de  
meest kwetsbaren uit de samenleving. Ze heeft namelijk heel haar leven in de psychiatrie gewerkt, 
iets  wat  zeker  niet  voor  iedereen  weggelegd  is.  Ze  was  van  Kuurne  afkomstig  en  om  haar 
bewonderenswaardig leven verdient ze het om zeker niet vergeten te worden. 

Augusta Maria Meyfroidt werd te Kuurne geboren op 25 januari 1888 als dochter van Pieter, Pierre 
of Petrus en Marie Planckaert. 

Meyfroidt Pierre X Planckaert Marie 19-10-1881 166 
Pierre ° Hulste 09-04-1853 wonend Kuurne fs Leo + Kuurne (16) 26-03-1875, 
en Duyvejonck Therese, huiswerkster Kuurne, 60 jaar, present. 
Marie  °  Kuurne  26-12-1861,  dienstmeid,  onwettige  dochter  van  Barbara  Planckaert,  
huiswerkster Kuurne, 54 jaar en tegenwoordig. 

Kinderen: 
Meyfroidt Eulalie Julie ° Kuurne 23 september 1882 op de sectie A 265, 



vader dan 30 en de moeder 21 jaar oud 
Meyfroidt Elisa Maria ° Kuurne 23 maart 1884 
Meyfroidt Hector Julien ° Kuurne 14 februari 1886 
Meyfroidt Augusta Maria ° Kuurne 25 januari 1888 
Meyfroidt Camiel Evariste ° Kuurne 13 juli 1889 
Meyfroidt Julma Irma ° Kuurne 20 juli 1891 op de sectie A 109 
Meyfroidt Julien Camille ° Kuurne 16 februari 1893 
Meyfroidt Alfons Jozef ° Kuurne 20 maart 1894 
Meyfroid Leonie Marie ° Kuurne 11 november 1898 

Zoals we hier zien kwam Augusta Maria uit een groot gezin, Haar vader was van Hulste afkomstig, 
maar woonde toen hij huwde in 1881 reeds te Kuurne. Moeder Marie was van Kuurnse afkomst.  
Het was waarschijnlijk een doodgewoon werkmansgezin en mogelijks was Augusta Maria haar 
gezondheid  toen al  niet  te  best,  zoals  we later  nog zullen  tegenkomen.  Uit  gegevens  van het  
klooster zien we dat dat er geen studies of diploma’s genoteerd staan, ook geen familieadres. 

Ze  zal  in  ieder  geval  toch  wel  een  godvruchtige  jeugd  gehad  hebben  en  al  op  jonge  leeftijd 
geroepen geweest zijn. Reeds op 24-4-1911 deed ze haar intrede in het moederklooster van de 
Zusters van Liefde Jezus en Maria te Gent met als stamnr. 2835. Maar het was aanvankelijk maar 
van korte duur, reeds op 25 mei 1911 trad ze weer uit. Volgens het ene document was dat voor de  
kleding en volgens het andere was het omdat ze de gezondheid en fitheid mankeerde.(Manque de 
santé et d’aptitude. Revenu le 12-8-1912. Voir N° 2906). Ze is dan waarschijnlijk terug een tijd thuis 
geweest om aan te sterken. 

Maar haar roeping was daarom nog niet over. Op 12 augustus 1912, waarschijnlijk terug op volle 
krachten, trad ze terug binnen in het moederklooster van de Zusters van Liefde Jezus en Maria te 
Gent. Deze keer zou het wel beslissend zijn. Na een korte opleiding werd ze op 9 december 1912 
novice te Gent, waar ze op 9 december 1913 geprofest werd. 

Haar lot was al op voorhand gepland door de kloostereenheid want op 1 januari 1913 trad ze al in 
dienst in het psychiatrisch centrum Sint Anna te Verray, Nederland. Dat ligt een ietwat ten noorden 
tussen Eindhoven en Venlo. Heden ten dage is er daar nog een psychiatrisch museum. Wat haar 
taken daar waren staat niet omschreven maar ze zal wel heel  wat contact hebben gehad met 
patiënten van alle aard. 

Er was blijkbaar grote nood aan opvang voor psychische patiënten. In 1905 werd er te Verray van 
start  gegaan  voor  een  psychisch  centrum  voor  mannen,  Sint  Servatius,  gesticht  door  Vader 
Amadeus Stockmans van de Broeders van Liefde uit  Gent.  De eerste patiënt van Sint Servatius 
wordt op 7 februari 1907 opgenomen. Op het moment van de officiële opening op 27 mei 1907 zijn 
er dan al bijna 200 patiënten opgenomen. In 1914 zijn het er ruim 600! 

Aan de andere kant van Verray ging men dan in 1907 van start met een vrouwenafdeling, Sint 
Anna, gesticht door de Zusters van Liefde uit Gent. Op 1 december 1908 kwam op Sint Anna de 
eerste patiënt binnen, een jaar later waren er dat 206. Toen Zuster Wédéric er in 1913 arriveerde  
zal het er al een heel drukke bedoening geweest zijn.



De  beide  afdelingen  werden  strikt  gescheiden  gehouden  en  lange  tijd  werkte  er  in  de 
mannenafdeling uitsluitend mannelijk personeel. Alhoewel de congregaties van De Broeders als de 
Zusters, dezelfde stichter hadden, kanunnik Petrus Jozef Triest uit Gent, werkten ze in het geheel 
niet samen. Psychiatrie was toen nog een buitenbeentje in de geneeskunde en veel dokters van 
toen, lieten dat misschien door gebrek aan kennis, wat links liggen. 

Daardoor was er heel  wat werk voorhanden voor het personeel.  De gestichten waren eigenlijk 
dorpen  op  zichzelf  en  zorgden  voor  hun  eigen  voorzieningen,  er  was  een  boerderij  en  allerlei  
beroepen hadden er onderdak. Naast het aanwezige personeel moesten ook de patiënten die dat 
konden, inspringen en een of andere job uitoefenen die bij hun persoonlijkheid paste. De broeders 
en de zusters waren er eigenlijk leidinggevend en moesten er het werk in goede banen leiden. Een 
soort WAAK avant la lettre. Zo zal zuster Wédéric ook wel wat patiënten onder haar vleugels gehad 
hebben die ze moest begeleiden in hun dagelijkse bezigheden 








