In 1883 werd de schoolplicht ingevoerd!

ledere gemeente werd verplicht een school op te richten of een bestaande school te subsidiéren.
Toen het godsdienstonderwijs in de gemeentescholen door de liberale regering verboden werd,
brak er een schoolstrijd uit (1884-1888). In zowat alle parochies bouwden pastoors en zusters een
“vrije” school uit. De gemeentescholen werden massaal verlaten, want in de ban geslagen. Na de
schoolstrijd bleven beide netten verder naast elkaar bestaan.

De scholen hadden vooral succes tijdens de wintermaanden (het was er warm). Van zodra in het
voorjaar het werk op het land begon, lieten de meeste kinderen niettegenstaande de leerplicht de
school terzijde, om bij de boeren te gaan werken (ze kregen er gratis eten)! In elk geval liepen de
kinderen slechts school tot hun eerste communie (11-12 jaar). Daarna moesten ze aan het werk.
Heel zelden mocht een kind van gegoede ouders verder studeren. Het zou echter nog lang duren
vooraleer middelbaar en hoger onderwijs een gewoonte werden. Ter illustratie: in het jaar 1940
telde de gemeente Kuurne welgeteld één hogeschoolstudent. Zo was de situatie toen.

Een nieuwe school op de Kathoek (Sint-Pieter) zag het licht. Uit een brief van zuster Godelieve
Defoort weten we het volgende over het ontstaan van de meisjesschool op de Katte. Victor Defoort
ging rond op de parochie om te vragen of ze een school zouden willen. Het was voor de kinderen
van "d' Hoogte" een uur ver naar school en voor de kinders van de Kathoek een half uur "te loope".
Samen met Constant Lappers is hij dan naar Heule getrokken om een school te vragen . De overste
wilde wel , maar ze moest zien dat de mensen een school wilden. "We moeten de genegenheid van
de mensen zien...." zei ze. Dus gingen Victor en Constant rond om geld op te halen. ze geraakten tot
600 frank ( een dagloon was toen 1,20 Fr.) Constant gaf uit zijn eigen zak 500 fr. en Victor deed er
nog eens duizend frank bij, en zo kon de school uiteindelijk opgericht worden.

En zo startte in september 1902 de school met twee gemengde klassen. de eerste zusters waren
Soeur Romaine en Soeur Adeltrude . Die woonden in het klooster op de plaatse en kwamen elke
dag over en weer om les te geven. In 1912 werd een nieuw klooster gebouwd op de hoek van de
Brugsesteenweg en de Michielsweg. Zo ontstond de St-Michielsschool. De eerste overste was Mére
Idesbalde. Naarmate de noodwendigheden werd de school uitgebreid.

In 1944 was de toestand zo: voor de kleuterschool waren er Zr. Hermenie en Zr. Dominique. De
lagere school telde vier gemengde lagere klassen met Juf. Godelieve Smissaert (1°), moeder
Idesbalde (2¢), Juf. Emma Defoort (3+4), Zr Zoe (5+6 ), 1 vierdegraadsklas voor meisjes (zr.
Nestorine ).

De jongens moesten na hun plechtige communie naar het centrum. Een afgesloten groepje. Er
waren veel conflicten met de “plaatsenaars”. Er werden zelfs geregeld vechtpartijen georganiseerd.
De plaatsenaars kwamen ook vechten naar de Kathoek en omgekeerd.

In 1945 werd begonnen met een vierdegraadsklas voor jongens in het huis van Evarist Vanelslander
en Marie Buysens (nu huis Roger Vereecke). Niemand had ooit geloofd dat zij een deel van hun huis
zouden afstaan. Maar ze deden het voor Moeder Idesbalde. De kinderen zijn er goed geweest. Zelfs
toen Marie dodelijk ziek lag, hield ze er aan dat de klas gewoon door ging . Op een dag kwam
Evarist vragen of de kinderen een liedje wilden zingen. Ze hoorde dat zo graag. Dus deden ze het.
Toen het liedje afgelopen was kwam Evarist zeggen dat Marie overleden was.



