Wie was zuster Fientje?*

*bron: Kerknet — Pastorale Eenheid Emmatiis Kuurne

Zuster Fientje werd in 1916 te Zedelgem geboren als Marie Joseph De Vlieghere. In 1932 (16 jaar oud) trad
ze binnen in het klooster van de Zusters van Liefde te Heule om er in 1934 haar eeuwige geloften uit te
spreken. Ze behaalde het diploma van onderwijzeres lager onderwijs en werd in die functie aangesteld in de
toenmalige meisjesschool (nu de Vrije Basis School Sint-Michiel) te Kuurne, en dat tot 1969. Ze werd op
school aangesproken als zuster Rufine. Deze naam werd door de kinderen van toen, alsook door de ouders
en de grootouders, omgevormd tot zuster Fientje.



Vanaf 1969 werd ze als catecheet (nu leerkracht godsdienst) aangesteld aan de meisjesscholen in Kuurne
(Sint-Michiel en Sint-Pieter). Fientje zetelde ook jaren in het schoolbestuur van de vrije scholen.

In die tijd fietste ze met haar lesmateriaal van de Platse naar Sint-Pieter en verloor eens in de wind een
titelstrook: 'lk hou van Jezus.' lemand vond de papieren strook en gaf die terug met de woorden: "Zuster, je
hebt een papier van je zus verloren langs de weg."

1976 was het jaar van haar pensionering. Vanaf dan had ze nog meer tijd om zich in te zetten voor de
Kuurnse gemeenschap: muziekschool, jeugdkoor, parochie, enz. Vele Kuurnenaren kregen in de jaren
'70 muziekles en blokfluitles van zuster Fientje in de Kuurnse muziekschool en ze was ook actief in
het jeugdkoor De Blauwbloem van wijlen meester André Lietaert, Antoon Benoit en Johan Hellyn.

Zij was ook een ftijdlang de lokale overste van de Zusters van Liefde van Heule in Kuurne. Ooit had het
hoofdklooster de idee om zuster Fientje terug te roepen naar Heule, maar een grote petitie-actie van de
parochiegemeenschap verhinderde dat. Kuurne wou haar geliefde zuster niet laten gaan.

Jarenlang begeleidde zij de jonge misdienaars in de Sint-Michielskerk of dirigeerde ze de massazang tijdens
de eucharistievieringen. Zo bekommerde zij zich steevast op maandag over de ontvangen gelden uit de
weekend missen. Zij gebruikte daartoe een telmachine en bracht de gesorteerde gelden in zelfgestikte
zakken naar de bank.

De massa volk die aanwezig was op haar uitvaartplechtigheid in 2004 bewijst hoe ze met Kuurne en haar
inwoners was vergroeid, en hoezeer ze ook op handen werd gedragen door zowel jong als oud.

Zuster Fientje in het kort

eKlein en fijn en steeds vriendelijk met een glimlach; de glimlach, het blij-zijn hield haar jong en tot iemand
van elke generatie.

eGaf steeds blijk van steun en moed met een goed woord voor wie het lastig had in het leven.

eVaak met de fiets onderweg door Kuurne.

eKenmerkende donkere bril op latere leeftijd.

eBeheerste ook een prachtig sierschrift dat je zo herkende en heeft honderden missalen van plechtige
communicanten voorzien van hun naam in gouden letters.

eDuidelijk aanwezig in de Sint-Michielskerk en in de parochiale werking.

eBehoedster van de kleren van de jaarlijkse processie op 15 augustus.
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