De kerkbaljuw

De functie van kerkbaljuw of Suisse (genoemd naar de pauselijke Zwitserse Garde), is ontstaan in
de loop van de 19de eeuw in de Rooms-katholieke kerk, al zouden er al sporadisch kerkbaljuwen
eerder actief zijn geweest (o.a. in de 17de en in 18de eeuw), en deze had vooral een ceremoniéle
bedoeling. Een soort van erewacht in de kerk, een livrei met zijn herkenbare hellebaard of piek. In
de volksmond ook een “pikkevent” genoemd.

De kerkbaljuw moest vooral de orde bewaken en toezicht houden op het goede verloop van de
kerkelijke dienst, de gelovigen begroeten, de priester ophalen en na de mis terug vergezellen naar
de sacristie, groeten tijdens de sacristie. Hij zorgde voor stilte en eerbied in Gods huis en liep ook
mee in de processies. Hun patroonheilige was de aartsengel Sint-Michaél.

Ook Kuurne had zijn kerkbaljuwen, waaronder Odiel Pauwels en oud-wielrenner Jéréme Dufromont
(zie afbeeldingen).
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